Nieuwsbrief Dialoog in Actie - mei 2022 Klik hier om de webversie te bekijken
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Beste {{voornaam}},
Juni is Keti Koti maand:
6 juni: feestelijke opening Keti Koti maand
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® 12 juni: online dialoog Slavernijverleden in het heden
® 15 juni: historische boot-dialoog-tocht
[ ]
[ ]

21 juni: Tori Neti
28 juni: Keti Koti dialoogtafel
Kom en vier met Dialoog in Actie de bevrijding van de slavernij.
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Koloniaal verleden in het heden

Over ons koloniaal verleden in de Oost en de sporen daarvan in het heden. Lees verder
Dialoog op zondagmiddag 29 mei van 14.00 tot 16.45 uur in de Willem de Zwijgerkerk.

Meld je hier aan!

Keti Koti
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Feestelijke opening Keti Koti maand

Op tweede Pinksterdag om 15:00 uur openen we in Amsterdam Zuid de Keti Koti maand.

We blikken met een gevarieerd programma vooruit op alles wat er in de maand juni in
Amsterdam Zuid bij Dialoog in Actie te doen is: g Een plengoffer: dit ritueel betrekt en
bedankt de scheppende God, moeder Aarde, voorouders en alle spirituele wezens @ Lezing
en workshop over de Anisa (Surinaams hoofddeksel met geheime betekenis)ﬁ Een
kinderkoto-show met uitleg over Surinaamse klederdracht van toen g Een dansoptreden
van Bolivia Minka g Een muziekoptreden van de Surinaamse band Plotseling [ Een spoken
word opvoering door jongeren o.l.v. Ruud Watson ﬂ Een spoken word workshop voor
jongeren g Een dialoog over de doorwerking van ons slavernijverleden in de huidige positie
van de nazaten van de tot slaaf gemaakten.

Heb je altijd al op 1 juli met een mooie anisa (surinaams gebonden hoofddoek) willen
lopen? Dan is dit jou kans! Sranang Anisa zal speciaal voor onze feestelijke opening
voor 25 mensen gratis een hoofddoek volgens oude traditiie binden. Neem je
ongevouwen hoofddoek op maandag 6 juni mee en je kunt hem op 28 juni weer
ophalen bij de Oranjekerk.

Pinkstermaandag 6 juni van 15:00 tot 20:00 uur
In de Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3, Amsterdam

Slavernijverleden in het heden

De impact van de slavernij is zo verweven in de maatschappij, dat je er vaak niet eens
bewust van bent. Zo was er mentale slavernij waarbij tot slaaf gemaakten ook zelf
geloofden minderwaardig te zijn. Aan de andere kant is uit de gewelddadige geschiedenis
van tot slaaf gemaakten een strijdbare, krachtige cultuur in Suriname en het Caribische
gebied ontstaan. Met in de jongerentaal woorden die voortkomen uit sporen van de
slavernij: dushi, patta en doekoe. Deze taal die tot slaaf gemaakten onderling hadden
ontwikkeld, was 100 jaar geleden nog verboden.

Online dialoog over de invloed van het slavernijverleden op de identiteit van de nazaten
van tot slaaf gemaakten en op de huidige maatschappij. Hoe kijken we daar tegenaan en
wat doet het met ons vandaag de dag? Met jong en oud uit Suriname en Nederland gaan
we in gesprek.

Zondag 12 juni van 15:00 tot 17:00 uur op Zoom

Amsterdamse grachten

Historische vaartocht door de Amsterdamse grachten. We gaan al varend in gesprek over
de slavernij historie die je terug kunt vinden bij diverse grachtenpanden in Amsterdam. Wie
kent de historie achter de ambtswoning van de burgemeester aan de Herengracht? Wie
bouwde deze woning en waarom? Welke panden kunnen we per boot nog bezoeken.

Kom met ons mee op deze bijzondere boottocht. We weten zeker dat u de stad met andere
ogen zult bekijken. Donderdag 16 juni gaan we met de Olympiaschool uit Zuid varen.
Woensdag 15 juni kan iedereen mee. Geef je snel op: het aantal zitplaatsen is beperkt!

Historische boot-dialoog-tocht
Woensdag 15 juni om 14 uur opstappen bij de Stopera
Om 16 uur zijn we weer terug bij de Stopera

Tori Neti

Een odoloog en een rapper nemen ons mee in de mystiek van de Odo en de Rap. Over het
gebruik en hun geheime karakter. Hoe Odo (spreekwoorden) en liederen van toen en nu in
rap de wereld rondreizen. Hoe zijn deze krachtige boodschappen ontstaan? Ze brengen
ons terug naar onze voorouders die wij nooit mogen vergeten.

We gaan in dialoog met odoloog dr. Rudy Uda over Odo-spreekwoorden van toen en nu
vanuit het hele trans Atlantische gebied en Nederland. Met de rapper (wie blijft nog even
een verassing) gaan we het hebben over de boodschap in de (rap)muziek van toen en nu.

Dinsdag 21 juni van 18:00 tot 20:00 uur
In de Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3, Amsterdam

De pijn van slavernij

De Keti Koti Dialoogtafel is een herdenkingsritueel dat de pijn van de slavernij symboliseert.
Mensen van allerlei afkomst bij elkaar praten, lachen, huilen over het gezamenlijke
verleden. Met rituelen als het inwrijven van elkaars armen verzachten we de pijn van het
brandmerken symbolisch. En met het eten van bittere en zure kruiden gedenken we het
bittere verleden, om daarna met het eten van iets zoets te vieren bevrijd te zijn. Tussen de
rituelen door delen we het aan kleine tafels onze herinneringen en ervaringen.

Dinsdag 28 juni van 13:00 tot 17:00 uur
In de Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3, Amsterdam

ﬂaloog In Act‘

Dialoog in Actie organiseert ontmoetings- en kwestiedialogen. Altijd met maatschappelijke
meerwaarde en met een dialoogvorm die het beste past. We werken samen met
overheden als opdrachtgevers. En met andere organisaties waarbij onze dialogen
onderdeel kunnen zijn van een programma met andere activiteiten. Lees verder

Bestuur

Maak kennis met bestuursleden: Hans Zuiver, Cynthia Grootfaam en Paul Basset en
ambassadeurs Elien Rogaar en Marjet Gerlings.

Gespreksleiders

Dialoog in Actie ondersteunt bij het organiseren van dialogen zonder de
verantwoordelijkheid over te nemen. Onze opdrachtgevers en samenwerkings- partners
kunnen rekenen op een onafhankelijke dialoogbegeleiding. Dialoog in Actie heeft een
eigen netwerk van dialooggespreksleiders.

Zin om als organisator, gespreksleider, redacteur of bestuurslid mee
te doen met Dialoog in Actie? Klik hier om het ons te laten weten

Cynthia Grootfaam (bestuur Dialoog in Actie)

Bestuur foe Dialoog in Actie e
sinl oeng alla wang warang
brasa nanga switi odi. Oeng sa
miti na wang foe ding okasi!

Cynthia: Het bestuur van Dialoog in Actie stuurt u allen een digitale warme omhelzing en
een zoete groet. Wij ontmoeten jullie graag op €én van onze Keti Koti activiteiten.
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Facebook Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. < Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. « U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. * Voor een goede

ontvangst voegt u info@dialooginactie.nl toe aan uw adresboek.

@ Laposta
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