
Doe mee met de Vredesdialoog
Dinsdag 17 september 2024

19.00 – 22.00 uur

Locatie: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG Amsterdam

De toegang is gratis. 
Wel graag aanmelden via dialoog@dialooginactie.nl of via Mar 06-11 06 22 89

Graag aanmelden!

Sprekers:
Martijntje Smits: techniekfilosoof en ingenieur, actief bezig met Vredesvraagstukken, o.a.
rond Rusland-Oekraïne.
Aissa Zanzen: bestuurskundige en Islamkenner, actief betrokken bij maatschappelijke
vraagstukken zoals polarisering, islamofobie en het conflict Israël-Gaza.

“Is toenemende militarisering echt de enige weg 
naar vrede tussen Oekraïne en

Rusland en tussen Palestina, Gaza en Israël?”

We hebben op deze vraag niet op voorhand een antwoord. Maar het baart ons wel zorgen
hoe de retorieken over de oorlogen doorwerken in onze buurt en in conflicten tussen
mensen van verschillende bevolkingsgroepen. In deze Vredesdialoog laten we ons
inspireren door 2 sprekers die onderzoeken of je tot gerechtigheid en vrede kunt komen
zonder geweld te gebruiken. Misschien kunnen we met zijn allen de publieke opinie
beïnvloeden. Doe mee aan deze dialoog en help ons een stem te geven aan vrede.

Dialoog in Actie organiseert dialogen over 
spannende onderwerpen. Altijd met 
maatschappelijke meerwaarde en 
met een dialoogvorm die het beste past.  

Lees meer over wat wij doen op www.dialooginactie.nl

mailto:info@dialooginactie.nl

