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Kom en praat mee
Vrijheid is niet van zelfsprekend. Daar is strijd voor geleverd: vrijheid na oorlog,
vrijheid van mening en van zijn. Met inleiding door Betty Mock, in de oorlog als
baby ondergedoken bij Surinaams verzetsstrijder Albert Wittenberg en zijn vrouw
Janna. Vervolgens gaan we in gesprek over wat vrijheid voor jou betekent.

Ben jij vrij? Heb jij daarvoor moeten opstaan? Heeft iemand dat voor jou gedaan?
Welke moed is daarvoor nodig geweest?

Voor wie? ledereen uit Amsterdam Zuid

Waar: Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1, Amsterdam

Wanneer? woensdag 3 mei van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur
Graag opgeven via: christine@dialooginactie.nl ivm aantal gespreksleiders
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